Time Symbol Book

In het sanskriet is tijd, de naam kala, en de godin van de tijd is
godin Kali. Die als een van de maha vidya’s bekend is.

De tijd die alle mensen en levenden draagt van geboorte tot dood,
en in hun levenstaak de gelegenheid geeft zowel werk, als relaties
te kennen.

Aartsengelen zoals Michael en Gabriel zijn als ware verbonden aan de alomtegenwoordigheid van
God,

maar ook in hun orde verbonden waarbij sommige engelen werken om een gebied in hun taak te
bewaken en voorzien,

waarbij hun aartsengelen naam ook hun taak verklaart.

Waarbij sommige orden werken als beschermengelen van personen, sommige van functies binnen
de samenleving.

Een orde heeft dan een aartsengel aan het hoofd die alomtegenwoordig is, en hun orde met engelen
begiftigd met een lichaam, men hun instrumenten en hun grootte.

Waarbij alle engelen in de hemel werken waar zij onkwetsbaar zijn en verbonden aan de straling
van God zelf.

De orde van God op aarde en in de hemel worden in die verklaring meegenomen. Waarbij men niet
kan zeggen alleen de aarde is in zijn straling en alomtegenwoordigheid immers een religie heeft in
de hele werkelijkheid autoriteit.

Waarbij aartsengelen ook als ware in hun naam engelen toewijzen aan functies en gebieden die uit
hun naam ook de functie volbrengen.

Waarbij God de harten beproeft en zowel gelovigen, heiligen en engelen als ware in hun leven
verklaart waar zij bij mogen horen.

Gelovigen mogen na het leven rusten in de hemel,

Heilige worden verklaart men hen persoonlijke taak voor God,

en hun toebehoren aan God

en engelen die bereidt zijn altijd voor de Heer te werken en tijdens het leven al die mooie wens om
voor altijd voor God te werken en hem toe te behoren in gebed of uit gesproken

Zoals mensen die God willen toe behoren vele bewoordingen vinden om hun mooie wens uit te
spreken, sommigen geven zich voer, anderen geven hun leven aan God, en er zijn die zelfs op
geleide van een aartsengel hun ziel aan God mogen geven.



Waar zij naar de mate van hun geloof vervult worden en in de genade hun geluk mogen vinden.



